
Dankuwel! 
Met de aankoop van  

dit kookboek steunt u het  

Suluya Weeshuis 
in Noord Ghana 

 

 
   



 
Het Suluya kinder tehuis in Ghana is in het voorjaar van 2014                       
opgezet door Janet Dorgbetor, een Ghanese vrouw met een                 
hart voor kinderen. Er slapen 33 kinderen in het weeshuis,                   
maar overdag zijn er wel 60 kinderen om te verzorgen uit het                       
dorp. 

 
In Augustus van hetzelfde jaar         
hebben de eerste vrijwilligers       
geholpen met de bouw van de           
slaap hutten. Sindsdien zijn er         
al vier nieuwe vrijwilligers       
geweest, die stuk voor stuk         
hebben geprobeerd iets bij te         
dragen.  
 

Maar, er is nog veel te doen: de bouw                 
van nog meer hutten om te koken,             
wassen, toilet & kleding, boekjes…  
Uw hulp hierbij is essentieel!  
Meer informatie en contact kunt u           
vinden op: suluya.wordpress.com 
 

Ontzettend bedankt! 
Lia den Daas 


